
Graag deze e-mail bespreken met (uw) 
voorganger, oudsten, eindverantwoordelijke leider 

van christelijke organisatie. 

Oproep door gezamenlijke leiders: 
24/7 gebed met minstens 168 kerken. Nu is de tijd! Doe jij mee? 

God spreekt zelf (2 Kron. 7:14 NBG): 
“als Mijn Volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt (vernedert) en zij 
bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen…, dan zal Ik uit de 
hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen (Rapha).”  

Leiders met een wereldwijde bediening van verkondiging en profetie, maar ook leiders vanuit 
België, roepen met grote aandrang op tot een intenser niveau van bidden en vasten: we leven 
in een tijd van ongekende crisissen, zelfs een oorlog in onze achtertuin. De wereld – en ook 
de Kerk – wordt heftig geschud: de geestelijke strijd rond Gods Koninkrijk wordt intenser. 
God wil in deze tijd zeker ook een opwekking geven in België én Europa. En België heeft een 
belangrijke rol gekregen in het plan voor opwekking en reformatie in Europa. Daarom is het 
cruciaal dat christenen opstaan, in eenheid, over de kerk- en denominatiemuren heen, 
en samen hun plaats innemen in gebed. Eenheid is ongelooflijk belangrijk in de Kerk, zoals 
Jezus ook bad in Joh. 17:20-23. Deze eenheid komt door verbondenheid met de Vader zelf, en 
centreert zich rond Jezus als eniggeboren Zoon en enige weg tot God. 

Kerndoelen van de gebedsmissie: 

1. Dat de oorlog in Oekraïne niet escaleert; dat Gods plannen zullen overwinnen in en 
doorheen deze oorlog. 

2. Eenheid in het Lichaam van Christus in ons land. 

3. Opwekking en reformatie in België – en van hieruit in heel Europa! 

Korte termijn actieplan, lange termijn strategie 

Er is een lange termijn strategie en een korte termijn actieplan vanwege de dringendheid: 

-> LANGE TERMIJN STRATEGISCH PLAN  

• We geloven dat God gesproken heeft een 24/7 gebedsketting van kerken op te zetten: 
elke deelnemende kerk neemt één vast uur per week (meerdere uren kan ook); 

• De dag dat de kerk het gebedsuur heeft, heeft het ook een vasten (dringend, niet 
dwingend); 

• Doorheen Brussel, Wallonië, Vlaanderen en het Duitstalig gebied hebben we 168 
kerken nodig - op termijn 336 (2 per uur = 48! per dag); 

• Bij een nieuwe nood of crisis kan dit 24/7 netwerk van biddende kerken onmiddellijk 
reageren; 

• Een gezamenlijke gebedstijd met leiders via een Zoom-uur zal opgezet worden. 

Op 1 september moet dit volledig operationeel zijn, tot einde 2022 - na evaluatie vervolgen 
we dan. 



-> KORTE TERMIJN (URGENT) 

Plan nu al een uur van gebed en aanbidding met uw kerk of gebedsgroep zodat de atmosfeer 
over België en Europa wordt veranderd, en ook voor de oorlogssituatie en haar gevolgen. 
Wanneer uw hart dus al brandt en u zegt ‘ja, ik stap hier in’, geef ons alvast het uur door, 
zodat we de 24/7 lijst kunnen beginnen vullen. Later komen er meer details, hulpmiddelen en 
praktische instructies. 

Reageer via de website: https://24-7belgium.be/contact/  

Om te kijken welke uren nog vrij zijn, zie het schema met de gebedsuren: 
https://1drv.ms/x/s!An83pGkNjsuYaqUNm6NuIVd4dak?e=qfd1bv   

Tot eer van de Koning en tot doorbraak van Zijn Koninkrijk, 

Leiders Team 

Ignace Demaerel, Brussel 
Jan Bruyneel, Gent 
Frank Ernst, Antwerpen 
Daniël Hakelbracht, Averbode 
Paul Immanuel Rooda, Genk 
David Vandeput, Brussel, voorzitter Réseau Antioche (A-net) 
Rik Van Neste, Izegem 

Door denominatie voorzitters aanbevolen: 

Teamlid David Vandeput, Réseau Antioche (A-net) 
David Buntinx, Vrije Evangelische Gemeentes 
Koen Celis, Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten 
Frans Meyfroodt, Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten 
Bishop Jean Tshiteya, Church of God/Eglise de Dieu 

Andere denominatieleiders volgen nog. 

 


